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    Raad van Kerken Haarlem 

    secretariaat: rvkhaarlem@gmail.com 

_____________________________________________________________________________________ 

Nieuwsflits – april 2023 

Beste lezer, 
 
Graag vragen we uw aandacht voor de Nieuwsflits van de maand april van de RvK-Haarlem. 
Hierin treft u informatie aan over zinvolle activiteiten die in onze stad/regio worden georganiseerd 
door diverse oecumenische partners uit ons netwerk. Van harte aanbevolen!  
 
Haydn op Goede Vrijdag in de Pelgrimkerk 

Op Goede Vrijdag 7 april 2023 is er 

in de Pelgrimkerk een bijzondere 

dienst met een uitvoering van Die 

sieben letzten Worte unseres 

Erlösers am Kreuze van Joseph 

Haydn. Dit muziekstuk 

beschouwde Haydn als zijn beste 

werk. 

Het wordt niet -zoals tegenwoordig 

gebruikelijk- als concert uitgevoerd, 

maar als onderdeel van een meditatieve 

kerkdienst, geleid door ds. Sicco Zijlstra, 

predikant van de Pelgrimkerk.  

Net als bij de eerste uitvoering,  

op Goede Vrijdag 1787, wordt ieder van de zeven kruiswoorden voorafgegaan door een korte overdenking. 

De overdenking en de muziek versterken elkaar in emotionele en spirituele diepgang. 

Het bekende Matangi strijkkwartet zal Die sieben letzten Worte spelen. Het kwartet is in de 

afgelopen vierentwintig jaar uitgegroeid tot een van de meest prominente en veelzijdige ensembles 

in Nederland en treedt over de hele wereld op. 

De dienst begint om 15 uur en zal ongeveer zeven kwartier duren. De toegang is vrij; na afloop is er 

een collecte. Het adres van de Pelgrimkerk is Stephensonstraat 1, 2014 KB Haarlem. 
 

Jongeren Paasdienst met Shelton Telesford 
 

Op zaterdag 8 april is er voor het eerst een interkerkelijke Paasdienst 
voor jongeren in Haarlem! Shelton Telesford zal spreken en omdat het 
Pasen is, is er ook nog een andere gave verrassing. De dienst begint om 

19:30 uur in het gebouw van Pinkster Gemeente Immanuel, Medanstraat 32 in Haarlem. 
https://www.impactindestad.nl/event/paasdienst/ 
 
Kleine Kapelviering Katrijnkapel | Stem in de Stad 

Met veel plezier informeren wij u over de komende kleine Kapelvieringen 

in de Katrijnkapel van Stem in de Stad op weg naar Pasen en daarna.  

Deze vinden plaats op woensdag 5 april en woensdag 19 april. 

De viering begint om 11.30 uur, ingang via het Aanloopcentrum waar 

om 11 uur de koffie klaar staat. Van harte welkom!   Katrijnkapel | Stem in de Stad 

Nieuwe Groenmarkt 22, 2011 TW Haarlem Kleine Kapelvieringen zijn een activiteit van het 

Straatpastoraat van Stem in de Stad. 

https://www.impactindestad.nl/event/paasdienst/
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De nieuwe Passion Gezongen door 85 koorleden 
 

Twee jaar lang moest deze door René v.d. Rijst geschreven Passion op de plank 

blijven liggen, maar nu wordt deze dan toch uitgevoerd met een heel groot 

koor en live band. De Nederlandstalige songs zijn dit keer van ondermeer 

Diggy Dex, De Dijk, Suzan en Freek, Herman van 

Veen en Nielson. 

Dit jaar een iets minder theatrale maar vooral 

muzikale avond waarin diverse kanten van Judas 

worden belicht, want hij staat centraal in deze Passion. Iedereen is wel 

eens een Judas, toch? Zaterdag 8 april, 19.30-20.30 uur - Toegang: €10 

(incl. drankje na afloop) 

https://verhalenhuishaarlem.nl/pec-events/an-other-judas-passion/ 

 

Anne Frank, Etty Hillesum en Charlotte Salomon 

In een serie van drie bijeenkomsten met inleiding en onderling gesprek verdiepen we ons onder 

begeleiding van dr. Kick Bras in de kracht van Anne Frank, Etty Hillesum en Charlotte Salomon. Drie 

vrouwen die allen vermoord zijn in Auschwitz. Steeds komen drie aspecten aan bod: de kracht van 

inkeer, de kracht van erotiek en liefde, en de kracht van spiritualiteit. 

https://verhalenhuishaarlem.nl/pec-events/3-joodse-vrouwen-anne-frank/ 

 

Ook interessant: 

https://verhalenhuishaarlem.nl/pec-events/de-poppenspeler-van-warschau 

https://verhalenhuishaarlem.nl/pec-events/in-de-schaduw-van-het-achterhuis/ 

https://verhalenhuishaarlem.nl/pec-events/waar-is-anne-frank/ 

 

Nieuws van PGH-Centrum – Lezing in de Nieuwe Kerk 
 

Dit jaar wordt herdacht dat het 150 jaar geleden is dat de slavernij feitelijk werd 

afgeschaft in de Nederlandse koloniën (op 1 juli 1873).  Ook de kerken waren op 

allerlei manieren betrokken bij slavernij. Soms hadden predikanten zelf 

slaafgemaakten in bezit. Maar vooral werd in de Bijbel naar argumenten gezocht 

om slavernij te verdedigen, maar ook om die juist af te keuren. 

De PGH-Centrum organiseert een avond over Kerk, Bijbel en slavernij,  

met dr. Martijn Stoutjesdijk, van de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam. 

Woensdag 19 april, 20.00 uur, Nieuwe Kerk (Nieuwe Kerksplein 36) 

Toegang vrijwillige bijdrage 

Zie https://www.bavo.nl/nieuws/kerk-bijbel-en-slavernij-wo-19-apr-2023/ 

 

Update van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen – Frieslandlaan 15 Haarlem 
 

Palmzondag 

Kijk naar de wereldwijde algemene conferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der 

Laatste Dagen en luister naar geestelijke boodschappen van een profeet en apostelen in deze tijd. 

Leer meer over Jezus Christus op 1 en 2 april: https://www.kerkvanjezuschristus.org/algemene-

conferentie-april-2023-met-ondertiteling?lang=nld-nl  

 

 

https://verhalenhuishaarlem.nl/pec-events/an-other-judas-passion/
https://verhalenhuishaarlem.nl/pec-events/3-joodse-vrouwen-anne-frank/
https://verhalenhuishaarlem.nl/pec-events/de-poppenspeler-van-warschau
https://verhalenhuishaarlem.nl/pec-events/in-de-schaduw-van-het-achterhuis/
https://verhalenhuishaarlem.nl/pec-events/waar-is-anne-frank/
https://www.bavo.nl/nieuws/kerk-bijbel-en-slavernij-wo-19-apr-2023/
https://www.kerkvanjezuschristus.org/algemene-conferentie-april-2023-met-ondertiteling?lang=nld-nl
https://www.kerkvanjezuschristus.org/algemene-conferentie-april-2023-met-ondertiteling?lang=nld-nl
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Dankzij Hem 

Deze video laat zien waarom we Pasen vieren: https://youtu.be/fGCbMEmpY4g  

Paasactiviteit – Beleef Pasen met ons 

Ervaar de sfeer van het Laatste Avondmaal van Jezus, leer meer over de Joodse Pesach tradities en 

luister naar het laatste nieuws uit Jeruzalem in het jaar 33 n.Chr. 

U bent van harte welkom op vrijdag 7 april!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STADSKLOOSTER HAARLEM – Paasspecial Schrijfmeditatie op Goede Vrijdag 

Ontdek de lente in jezelf! Op Goede Vrijdag kun je meedoen aan een speciale 

Schrijfmeditatie in het mooie theekoepeltje van Spaar en Hout. Het thema van 

deze ochtend is Ontluiken. 

Met Pasen wordt vanuit het christendom de dood en de wederopstanding van 

Jezus herdacht. Een tijd om even naar binnen te keren en te bezinnen. De periode 

kan ook symbool staan voor een nieuw begin. Als een natuurwet volgt na een 

lange, lege, ‘doodse’ periode een nieuw begin. Vol licht en leven en creativiteit.  

De kiem daarvoor was al eerder gelegd. Nu is het de tijd van ontkiemen, ontluiken. 

Soms gaat dat gepaard met natuurkrachten waar je versteld van staat. Wat wil er wakker worden? 

Opstaan in jou? Daar gaat deze schrijfmeditatie over. 

Praktisch:  

Vrijdag 7 april, 9.45 - 11.45 uur 

Theekoepeltje, Spaar en Hout 

Je ontvangt van ons een fijn schrijfschriftje.  

Voel je welkom om de lente in jezelf te ontdekken        

Reserveer je ticket via      https://stadskloosterhaarlem.nl/activiteit/schrijfmeditatie-paasspecial-20230407/ 

 

Taizé avond | Meditatief zingen o.l.v. Jan-Hendrik Veenkamp 

Ervaar de kracht van meditatief zingen met Taizé liederen, samen in verbinding met anderen.  

Elke maand komen we samen in de mooie Waalse kerk in het centrum van Haarlem. 

De eerstvolgende keer is dinsdag 18 april, reserveer vooraf je ticket HIER 

 

 

 

 

https://youtu.be/fGCbMEmpY4g
https://stadskloosterhaarlem.nl/activiteit/schrijfmeditatie-paasspecial-20230407/
https://stadskloosterhaarlem.nl/activiteit/meditatief-zingen-met-taize-liederen-20230418/
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Raad van Kerken in Nederland 

OECUMENELEZING 2023 VRIJDAG 12 MEI, GEERTEKERK | UTRECHT 
 

  Het thema van de Oecumenelezing op vrijdagmiddag 12 mei is  

 ‘Gods complot: méér dan polarisatie. Polarisatie zit in de lucht, tenen zijn 

  lang en lontjes zijn kort, tegenstellingen tussen groepen mensen leiden tot 

 heftige  confrontaties, waarbij ieder het eigenbelang vooropstelt tegen dat 

van een ander. 

 

Hoe gaan kerken met scherpe tegenstellingen in de maatschappij of binnen de eigen kring om?  

Is christelijk geloof een pleister voor alle wonden, een mantel der liefde waarmee alle felheid wordt 

afgedekt? Zijn christenen modelburgers die zonder enig eigenbelang hun naaste dienen?  

Waar gaat het goed, waar gaat het fout? Wat reiken de bronnen van ons geloof in Schrift en traditie 

ons aan als bedding voor onze ervaringen? 

Deze vragen staan centraal in de Oecumenelezing 2023, die dit jaar gehouden wordt door  

Mgr. dr. Dirk Jan Schoon, bisschop van Haarlem van de Oud-Katholieke Kerk en lid van het 

Moderamen van de Raad van Kerken in Nederland. Aansluitend aan de lezing vindt een panel plaats 

waarin vertegenwoordigers uit verschillende kerkelijke tradities vertellen over hun ervaringen rond 

dit thema. Alle informatie treft u HIER . 
 

 

 

 

 

Wil je dit bericht niet meer ontvangen stuur dan een bericht naar rvkhaarlem@gmail.com 

Wil je een ander mailadres toevoegen dan kun je dit op hetzelfde adres melden. 

https://www.raadvankerken.nl/oecumenelezing/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief-maart-2023#aanmelding-oecumenelezing
mailto:rvkhaarlem@gmail.com

